De aanhouder wint.
Dit schooljaar heb ik veel over mezelf geleerd. Niet alleen over marketing of projecten, maar vooral over wie ik ben als student en hoe ik werk. Aan het begin van het jaar dacht ik dat ik wel wist wat nodig was om goede resultaten te halen. Maar in de praktijk bleek dat ik een hoop dingen liet liggen. Ik had moeite met ritme, stelde schoolwerk uit als ik liever wilde chillen of werken, stelde weinig vragen, en gaf vooral in saaie opdrachten snel op.
In deze blog ga ik dieper in op vijf punten waar ik dit jaar mee heb geworsteld: vaste ritmes vasthouden, prioriteit geven aan aanwezigheid, inzet tonen bij minder leuke opdrachten, weinig vragen stellen en omgaan met verleidingen zoals werk en vrije tijd. Ook vertel ik over een doel dat ik mezelf aan het begin van het jaar had gesteld: extra kennis opdoen buiten de verplichte vakken. Sommige dingen heb ik verbeterd, andere moet ik volgend jaar écht nog oppakken. Door hier eerlijk op terug te kijken, hoop ik te laten zien hoe ik ben gegroeid en waar ik nog in wil groeien.

Vaste ritmes vasthouden
Aan het begin van het jaar had ik weinig ritme. Mijn planning veranderde steeds, en ik had geen vaste structuur. Ik ging laat slapen, stond laat op, kwam soms te laat bij afspraken of vergat ze helemaal. Als ik een drukke week had met veel werk of afspraken, raakte school snel op de achtergrond. Dat zorgde voor stress en slechte resultaten.
Ik besefte dat dit niet werkte toen ik merkte dat ik opdrachten vergat of te laat inleverde. Ik was constant dingen aan het inhalen. Hierdoor lukte het ook niet om goed na te denken over opdrachten ik was alleen bezig met het op tijd afkrijgen van alles. Op een gegeven moment besefte ik: als ik zo doorga, haal ik dit jaar niet op een fijne manier, als ik het überhaupt ga halen...
Wat ik toen ben gaan doen is ritme opbouwen, stap voor stap. Ik begon meer te werken, te sporten en eerder naar bed te gaan. Ondanks deze dingen lukte het me alsnog niet om mijn schoolwerk op orde te krijgen. In de tweede helft van het schooljaar merkte ik dat het wel beter ging. Ik had meer overzicht, leverde dingen op tijd in, en kreeg betere feedback van groepsgenoten. Bijvoorbeeld bij het Feyenoord ONE project: doordat ik vaste werkmomenten had ingepland, kon ik mijn deel van het onderzoek en de presentatie ruim op tijd afmaken. Daardoor had ik meer rust en kon ik mijn groepsgenoten ook helpen. Dat gaf een goed gevoel.
Ik heb geleerd dat vaste ritmes zorgen voor rust en duidelijkheid. Daardoor kan ik beter focussen, werk ik effectiever en heb ik minder stress en zit je beter in je vel. Zowel in het dagelijkse leven als op school. Het lukt nog niet elke week, soms val ik terug in oude gewoontes. Maar over het algemeen heb ik hierin echt stappen gezet.

Prioriteit geven aan aanwezigheid
Als ik ergens dit jaar niet genoeg in ben gegroeid, dan is het wel in aanwezig zijn bij de lessen. Aan het begin van het jaar nam ik me voor om bijna altijd aanwezig te zijn. Maar in de praktijk kwam dat er niet van. Ik sloeg lessen over vanwege werk, omdat ik moe was, of gewoon omdat ik dacht: “Ik kan dit ook thuis doen.”
Ik weet nu dat dat geen goede houding is geweest. Juist in de lessen gebeurt veel wat je niet uit een samenvatting haalt. Er worden belangrijke afspraken gemaakt, uitleg gegeven, en je kunt direct vragen stellen. Als je er niet bent, mis je niet alleen de inhoud, maar ook de verbinding met de groep en de docent. Dat heb ik vaak gemerkt, want ik moest dingen achteraf vragen of uitzoeken, en dan liep ik al achter.
Toch bleef ik die keuze maken. Ik vond het lastig om “nee” te zeggen tegen werk, zeker als ik extra uren kon draaien. Of ik vond het lastig om mezelf te motiveren als ik een vak saai vond. Ik besef nu dat dat gemakzucht is geweest, en dat het mij uiteindelijk alleen maar meer tijd en moeite heeft gekost.
Ik heb dit schooljaar geen echte verbetering laten zien op dit punt. Soms was ik even een paar weken goed bezig, maar dan viel ik toch weer terug. Volgend jaar wil ik dit echt anders aanpakken. Mijn plan is om vaste schooldagen in te plannen in mijn werkrooster. Als ik gewoon altijd op dinsdag en donderdag naar school ga, dan is dat duidelijk voor mezelf én voor mijn werk. Geen discussie meer. Dat wordt een afspraak met mezelf.
Ik weet nu hoe belangrijk aanwezigheid is, en ik ben gemotiveerd om dat serieus aan te pakken. Want als ik blijf kiezen voor afwezigheid, dan haal ik er niet uit wat erin zit.

Ook in minder leuke opdrachten dezelfde inzet tonen
Een ander punt waar ik aan gewerkt heb, is mijn inzet bij opdrachten. Vooral als een opdracht me niet boeide, had ik de neiging om af te haken. Dan deed ik net genoeg om een voldoende te halen. Of ik begon pas vlak voor de deadline. Dat zag je ook terug in mijn cijfers. Bijvoorbeeld bij VCM. Ik vond het vak niet boeiend, ging weinig naar de lessen, stelde geen vragen en verdiepte me er absoluut niet in. Het resultaat...? Een 3,5, niet eens in de buurt van een voldoende. Maar ik heb geleerd dat dat niet de juiste houding is. Als ik nu terugkijk, zie ik dat het niet alleen over het onderwerp gaat, maar over hoe je werkt en dingen aanpakt, ondanks dat je het niet leuk vindt. In het werkveld moet je ook dingen doen die je niet leuk vindt. Dan moet je ook doorzetten, ook als je er geen zin in hebt. Dat besef kwam later pas, en dat heeft mijn houding veranderd.
Bij het laatste project had ik er juist wel zin in, maar ik heb toen bewust geprobeerd om ook taken die ik minder leuk vond serieus aan te pakken. Bijvoorbeeld het verwerken van feedback of het in elkaar zetten van het einddocument. Dat zijn dingen waar ik normaal een beetje op afhaak. Maar nu dacht ik: “Ik wil dit project een mooi cijfer halen waardoor ik deze taken uit mezelf op me nam.
Ik heb gemerkt dat als je je inzet, je ook trots kunt zijn op het eindresultaat, ook al vond je de opdracht niet top. En het zorgt voor betere samenwerking, want je groepsgenoten zien dat je te vertrouwen bent. Dat is belangrijk voor mij als toekomstige professional: dat ik laat zien dat ik betrouwbaar ben, ook als het even tegenzit.

Weinig vragen stellen
Een ander punt dat ik wilde verbeteren, was het stellen van vragen in de les. Aan het begin van het jaar stelde ik bijna nooit vragen. Niet aan de docent, en ook nauwelijks aan klasgenoten. Ik dacht dat ik het zelf wel zou uitvogelen. Maar achteraf had ik het vaak toch even beter kunnen vragen.
Als ik een uitleg niet meteen snapte, vroeg ik niet naar verdere uitleg waardoor ik het uiteindelijk niet begreep. Dan ging ik thuis pas zoeken. Soms vond ik het dan, maar vaak ook niet. Dan bleef ik hangen in onzekerheid, en duurde het langer om opdrachten te maken. Of ik maakte fouten die ik had kunnen voorkomen door één simpele vraag te stellen.
Halverwege het jaar ben ik toch begonnen met af en toe vragen te stellen. Eerst in de groepsapp met klasgenoten, daarna ook in de les. Ik merkte dat ik niet de enige was die iets niet snapte. Soms stelden klasgenoten zelfs na mijn vraag een vervolgvraag. Dat gaf me vertrouwen: het is juist goed om vragen te stellen. Zo leer je sneller, voorkom je fouten en laat je zien dat je gemotiveerd bent.
Bij het marcom-project stelde ik bijvoorbeeld tijdens de feedbacksessie een vraag over onze eind event. Daardoor begreep ik de opdracht beter en kon ik gerichter werken. De docent gaf ook terug dat het goed was dat ik actief vragen stelde. Dat gaf me een duwtje in de rug.
Ik ben hier nog niet waar ik wil zijn. Soms hou ik mijn vragen nog voor me. Maar ik ben wel gegroeid. Ik zie nu het nut van vragen stellen, en doe ik het steeds vaker. Ik hoop dit volgend jaar door te pakken. Zowel op school als bij mijn stage.

Beter omgaan met verleidingen zoals werk en vrije tijd
Ik heb een bijbaan waar ik makkelijk extra uren kan maken, en ik hou van mijn vrije tijd: gamen, sport kijken of chillen met vrienden. Aan het begin van het jaar liet ik die dingen vaak voorgaan. Dan dacht ik: “Dat schoolwerk doe ik later wel.” Maar dat “later” werd dan ‘’te laat’’. Het gevolg was dat ik vaak in tijdnood kwam. Dan moest ik last minute iets afmaken, haalde ik slechte cijfers of leverde ik half werk. Daardoor voelde ik me slecht over mezelf en kon ik me soms echt voor mijn kop slaan. Ik wist dat ik beter kon, maar ik had het laten liggen.
Halverwege het jaar ben ik hier mee aan de slag gegaan. Ik begon met kleine afspraken met mezelf. Bijvoorbeeld: eerst een uur school, dan een uurtje gamen. Of: niet werken op maandag, zodat ik rustig aan mijn project kon werken. Het hielp ook dat ik een paar keer merkte wat het opleverde. Bijvoorbeeld door positieve feedback van de docent of groepsgenoten, toen ik op tijd was begonnen met mijn deel, had ik nog ruimte om het later te verbeteren.
Ik heb geleerd dat het gaat om balans. Ik mag best vrije tijd hebben, maar dan wel op een moment dat het uitkomt. Eerst verantwoordelijkheid, dan ontspanning. Dat is voor mij de manier om op een volwassen manier met school én vrije tijd om te gaan. En dat voelt goed.

Extra kennis buiten de studie om
Aan het begin van het jaar had ik een persoonlijk doel: ik wilde naast de verplichte vakken ook extra kennis opdoen over het werkveld. Ik wilde meer leren over hoe het er in de praktijk aan toe gaat, buiten de lessen en projecten om. Dat vond ik belangrijk, omdat ik verder vooruit wilde kijken dan alleen wat er op het rooster stond. Ik wist namelijk nog absoluut niet wat ik nou wilde met deze opleiding en hoopte hierdoor me daar meer in te kunnen verdiepen.
Dat doel is me goed gelukt. Ik volgde online cursussen over bijvoorbeeld: ‘’international fincance of online advertising and marketing’’., luisterde specifieke podcasts van mensen die in het vak zitten en deed daardoor veel kennis op. 
Wat ik tof vond, is dat ik het ook echt leuk vond. De dingen die ik buiten de les om leerde, gaven me energie en motiveerde me ook op momenten. Ik zag beter hoe alles met elkaar te maken heeft en kreeg inspiratie voor toekomstige projecten. Ik denk dat het belangrijk is dat je als student niet alleen “moet”, maar ook zelf nieuwsgierig blijft. Die nieuwsgierigheid heb ik dit jaar gevoeld én gevoed, al was dat niet meteen aan het begin. 
Ik neem dit volgend jaar zeker mee. Ik hoop stage te gaan lopen bij een bedrijf wat me echt aanspreekt en me dan ook kan uitdagen. Ik wil nieuwe dingen leren, dat vind ik het leukste.

Conclusie
Dit schooljaar heb ik veel stappen gezet. Niet alles ging goed, maar ik ben wel gegroeid in mijn mindset, mijn houding en mijn gedrag. Ik werk nu vaker met ritme, stel vragen, kan beter omgaan met verleidingen en toon meer inzet, ook bij minder leuke opdrachten. Mijn aanwezigheid moet echt nog beter, dat weet ik, en daar ga ik komend jaar bewust aan werken. 
Wat ik vooral heb geleerd, is dat ik zelf de baas ben over mijn groei. Door bewust keuzes te maken, mezelf serieus te nemen en open te staan voor feedback, kom ik verder. Dat geldt voor mijn studie, maar straks ook voor mijn carrière in het werkveld.
Als je nooit opgeeft kan je ook niet verliezen.

